
O
olifant

  Om twaalf uur trok Dave zijn moeder aan haar mouw. 

„Ik weet het! Ik wil een… OLIFANT.

  En dan word ik brandweerman. Want met zo’n grote slurf 
  kan ik al het vuur blussen. En hij is groot genoeg om de 
  ladder en andere brandweermanspullen mee te nemen.

“Maar Dave”, zei mama, 
”een olifant kan niet bij jou in bed. 
  Zijn slurf snurkt veel te hard.”


